Woensdag 21 juli 1915.

Dag der jaarlijksche onafhankelijkheidsviering van ons land. Plan bestond bij de bevolking
de winkels te duiten, vaderlandslievende manifestaties te doen, want op dien dag wordt
niet gewerkt. Dat is door de Duitschers verboden ten einde opstootjes te vermijden.

In St. Baafs heeft een plechtige dienst met kerkversiering plaats, ter eere van Onze lieve
Vrouw wier hulp de geloovigen onvermoeid blijven afsmeeken. Op dezen dag zijn de
gedecoreerden voor moed en zelfopoffering, voor lange jaren dienstbodenverblijf enz.
gewend, van Brussel komend met den avondtrein, door vrienden en familie aan 't station te
worden afgehaald met bloementuilen, om in open rijtuigen naar hun wijken te worden
gevoerd, door de belangstellende en nieuwsgierige menigte toegej uicht.

Hoe zal deze dag verloopen. Zullen de bewoners — ongewapend — wijs genoeg wezen
om den prikkelbaren vijand niet tot wraak aan te zetten?

Er bestaat vedl vrees van niet.

Virginie LOVELING (« In oorlogsnood »)



